Terörü  lanet  mitingi 


Dağlıca  baskınında 
şehit  olan  16  askerimiz 
ve  8  Eylül  2015  Salı  günü  İğdır,  Cizre  ve  Tunceli'de  şehit  düşen  17 
polisimiz  için  teröre 
lanet  yürüyüşü  düzenlendi. 

7  Eylül  günü  minik 


yavrularımızın  ellerinde  Türk  Bayrakları  ile 
ilçe  caddelerinde  "Şehitler  ölmez,  Vatan  bölünmez"  sloganı  ile 
başlattıkları  yürüyüş 
vatandaştan  ilgi  görürken,  8  Eylül  günü  ilçemiz  merkez  ve  köy  ca¬ 


milerinde  öğle  namazı 
öncesi  Sala  verilerek 
şehitlerimizin  ruhu  için 
Yasin  okundu. 

İlçemiz  Ülkü  Ocakları'nm  organizesi  ile 
saat  18.00'de  Atatürk 
anıtı  önünde  toplanan 
kalabalık  her  dakika 
artarak  devam  etti.  Buradan  ellerinde  bayraklar  ile  yürüyüşe  geçen  1000  kişilik  genç, 
yaşlı,  bayan  ve  çocuklarımız  sloganlarla 
Atatürk  bulvarında  yürüdü.  Yürüyüş  sırasında  İlçe  Jandarma 
Komutanlığı  önünde 
"Şehitler  ölmez,  vatan 
bölünmez"  sloganı  ata¬ 


rak  İlçe  Emniyet  Müdürlüğü  önünde  nöbet 
tutan  polisimize  Türk 
bayrağı  hediye  ederken,  duygusal  anlar  yaşandı.  Köprübaşına  kadar  yürüyen 
topluluk  Atatürk  anıtı 
önünde  saygı  duruşu 
ve  İstiklal  Marşı'nın 
okunmasından  sonra 
Ülkü  Ocakları  Başkanı 
Kürşat  Yolaçan  basın 
açıklamasını  okudu. 
Şehitlerin  ruhuna  dua 
edildikten  sonra  yürüyüş  sona  erdi. 

Yürüyüşe  resmi  protokolden  katılım  olmazken,  siyasi  parti  olarak  MHP  İlçe  Başkanı 


Aslan  Berber,  Saadet 
Partisi  İlçe  Başkanı 


AdemOzdemir  katıldı. 
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Jandarma  Komutanı  Akcan 


muhtarlarla  bir  araya  geldi 

®  2 

r~m  ■Tını 


İlçe  Jandarma 
Komutanı,  görevli  personel  ile  10  Eylül  2015 
Perşembe  günü  saat 
10.00'da  İlçemize  bağlı  köy  muhtarları  ile 
Kaymakamlık  Konferans  salonunda  bir  araya  gelerek  yaşanan 
ve  yaşanabilecek  sorunların  önüne  geçilmesi  noktasında  bilgilendirme  toplantısı 


düzenledi. 

İlçe  Jandarma 
Komutanlığı  görevine 
yeni  başlayan  Jandarma  Üsteğmen  Mustafa 
Kemal  Akcan  önderliğinde  yapılan  toplantıya  köy  muhtarları 
tam  kadro  katıldı.  Toplantıda,  Jandarma  Komutanı  Üsteğmen  Akcan;  jandarma  ve  muhtarlar  arasında  istişare, 


istihbarat  ve  hırsızlık 
olaylarını  önleme  konularının  ehemmiyetine  değindi. 

İlçe  Jandarma 
Komutanı  Üsteğmen 
Mustafa  Kemal  Akcan 
toplantıda;  "  İlçemizde 
göreve  başlar  başlamaz  vatandaşın  can 
ve  mal  güvenliğinde 
eksikliklerin  olmaması 
için  çalışmalarımıza 
başladık.  İlçemize 
bağlı  siz  köy  muhtarlarımız  ile  hem  bir  tanışma,  hem  de  Kurban 
bayramının  yaklaşması 
nedeniyle  hayvan  hırsızlarına  karşı  alınması 
gereken  bir  dizi  tedbirleri  konuşalım  istedik. 
Köyünüzde  araçları  ile 
gelip  kurban  satmak 
isteyenlere  karşı  daha 
dikkatli  olun  sattıkları 
kurbanlıklar  hırsızlık 


malı  olabilir.  Alışverişlerde  sahte  para  konusunda  da  dikkatli  olmaları  için  vatandaşları  uyarın,  vatandaş 
mağdur  olmasın.  Benim  cep  telefonumu 
yazın,  bizleri  7/24  saat 
arayabilirsiniz.  Bizler 
görev  yapmak  için  buradayız."  dedi. 

Her  insanın  başına  güvenlik  görevlisi 
bırakmanın  imkânsız 
olduğunu  ve  bu  nedenle  muhtarların  çok  önemli  bir  görev  ifa  ettiğini  bu  sayede  oluşabilecek  sorunların  ve 
problemlerin  kolaylıkla 
önüne  geçebileceklerini  dile  getiren  Jandarma  Komutanı  Üsteğmen  Mustafa  Kemal 
Akcan,  toplantıya  katılan  tüm  muhtarlara 
teşekkür  etti. 


ilçemizde  pasaport  uygulaması 


İlçemiz  Emniyet 
Müdürü  İlhan  Sönmez, 
il  merkezinde  verilen 
pasaport  hizmetlerinin 
artık  ilçede  verilmeye 
başlamasının  vatandaşlar  için  büyük  ko¬ 


laylıklar  sağlayacağını 
söyledi. 

Müdür  Sönmez; 
umreye,  hacca  ve  yurt 
dışına  gidecek  vatandaşların  artık  pasaport 
almak  için  il  merkezine 
gitmelerine  gerek  kal- 


başladı 

madiğim  belirterek, 

"Bünyemizde  kurulan  birimle  vatandaşlarımız  ilçelerinde 
pasaport  alabilecekler. 
Zihinsel  ve  bedensel 
engelli  vatandaşlarımızın  pasaport  işlemleri  ise  bizzat  görevlilerimiz  tarafından  evleri¬ 
ne  gidilerek  yapılmak 
suretiyle  onlara  yardımcı  olunacak"  dedi. 

Vatandaşların 
başvurularının  ardından  3-5  gün  içinde 


pasaportlarının  adreslerine  teslim  edileceğini  ifade  eden  Sönmez,  başvuru  kabul  işlerinin  daha  hızlı  bir  şekilde  yerine  getirilerek 
hizmet  sunumundaki 
memnuniyetin  üst  seviyede  olacağını  belirtti. 

Gurbetçi  bir  çok 
insanımızın  yaşadığı 
ilçemizde  pasaport  uygulaması  memnuniyetle  karşılandı. 


Şehitler  için  Mevlidi  Şerif  okutuldu 


10  Eylül  2015  Perşembe  günü  terör  olaylarında  şehit  olan 
güvenlik  güçlerimiz  için  mevlid  okutuldu. 

Ülkü  ocakları  ilçe 
temsilciliği  tarafından 
Belediye  düğün  salonunda  akşam  namazı 
sonrası  düzenlenen 
mevlit  programına; 
Belediye  Başkanı  Bayram  Öztürk,  MHP  ilçe 
Başkanı  Aslan  Berber, 
sivil  toplum  kuruluş 
temsilcileri,  AK  Parti 
Gençlik  Kolları  ilçe 
Başkanı  Samet  Erkoç 
ve  vatandaşlar  katıldı. 

Harici  ve  dâhili 
düşmanların  Türkiyeye  biçtiği  bazı  rollerle 
maalesef  kırk  yıldır  terör  belâsı  ile  uğraşıp 
duruyoruz  diyen  Belediye  Başkanı  Öztürk 
"Tabii  biz  biliyoruz  ki, 
Allah'ın  izni  ile  bu 
millet,  bu  devlet  bu  te¬ 


rör  belasından  er  veya 
geç  kurtulacaktır.  Buna  bizim  azmimiz  gücümüz  ve  irademiz  yeter.  Sadece  güçlü  bir 
devlet  olarak  güçlü  bir 
irade  göstermemiz 
gerek.  Millet  olarak  da 
böyle  zor  zamanlarda 
birlik-beraberlik  içinde 
olmak  inşallah  terör 
belasından  kurtulmak 
için  yeterde  artar"  dedi. 

Ülkü  Ocakları  Başkanı  Kürşat  Yolaçan 
"Türk  İslam  şuuru  ile 
yaşamayı  kendine  ka¬ 


bul  eden  her  birey  bizim  için  kardeştir,  birlik  ve  beraberlik  içinde 
yürüdüğümüz  vatandaştır.  Biz  hiç  kimseye 
bir  siyasi  kimlik  uydurmadan  birlikte  beraber 
yürüyeceğimizi  söylemişizdir.  Ülkede  üzerimize  oynanan  provokasyona  gelmeyeceğiz 
"dedi. 

Mevlid  programın¬ 
da  şehitler  için  Kur'an-ı 
Kerim  okunmasından 
sonra  yapılan  duanın 
ardından  yemek  ikramı 
yapıldı. 


ilçemizde  şehitler  için 
gıyabi  cenaze  namazı  kılındı 

Şehit  düşen  Mehmetçik  ve  Polisler  için 
Merkez  Çarşı  camiinde 
Cuma  Namazı  sonrası 
gıyabi  cenaze  namazı 
kılındı. 

Taşova  Müftülüğü 
tarafından  düzenlenen 
Gıyabı  cenaze  namazına  çok  sayıda  vatandaş  katıldı. 

Başta  Dağlıca  olmak  üzere  ülkenin  çeşitli  şehirlerinde  yaşanan  ve  milleti  derinden  sarsan  eli  kanlı  terör  örgütünün  saldırılarını  şiddetle  kınayıp 
lanetlediklerini  belirten  Müftü  vekili  Turan 
Ali  Durupınar  "Terör, 


kan  ve  şiddetten  beslenen  bir  insanlık  suçudur.  Bu  insanlık  suçunu  ancak  aklı,  ruhu 
ve  vicdanı  iflas  etmiş 
kişiler  ve  gruplar  işleyebilir. 

Terörizmin  ve  teröristlerin  hedefi  ise 


insanlıktır,  kardeşliğimizdir,  milletimizdir, 
ortak  geleceğimizdir, 
birlikte  yaşama  irademizdir.  Terörü,  teröre 
destek  verenleri,  terörün  arkasındaki  iç  ve 
dış  güçleri  nefretle  kınıyoruz"  dedi. 


Sayfa:  2 


TAŞOVA  HAVADİS 


15/09/2015 


Hem  bedeva  meslek  sahibi  ol 


hem  de  günlük  20  TL  al 


Gıda  Tarım  ve  Hayvan-  24  yaşları  arası  erkek  genç-  kurslarına  katılacak  kursicılık  Bakanlığı,  Kastamonu  El  lere  kurslar  düzenliyor.  yerler  30  Eylül  2015  tarihine 

Sanatları  Merkezi  Müdürlüğü  Kastamonu  El  Sanatları  kadar  beyan  formunu  dolparasız  yatılı  olmak  üzere  14-  Müdürlüğü  mesleki  eğitim  durarak  veya  bir  dilekçe  yazıp 


göndermeleri  halinde  kayıtları  yapılacak. 

Ahşap  oymacılığı.  Ahşap 
montaj  elamanı  ve  ahşap  CNC 
makine  operatörlüğü  olmak 
üzere  üç  farklı  bölümdeki 
mesleki  eğitim  kurslarına  5  E- 
kim  2015  tarihinde  başlayacaklar.  Eğitim  süresince  kursiyer  öğrencilere  günlük  20 
lira  haçlık  verilecek  olup,  genel  sigortası  primleri  yatırılacak.  Kurslara  ilköğretim 
mezunu,  açık  öğretim  lisesinde  okuyan  lise  terk  veya 
mezunu,  meslek  yüksek  okulu  terk  veya  mezunu  ile  üniversite  terk  veya  mezunu  olan  gençler  kayıt  yaptırabilecekler. 

Eğitim  süresince  yatılı 
kursiyerlerin  yeme-yatma, 
giyim-kuşam  ve  eğitim  masrafları  gibi  harcamaları  devlet 
tarafından  karşılanacak  ve 
kursiyerlerden  hiçbir  ücret 
talep  edilmeyecek.  Mezun  olan  kursiyerlere  mesleki  eğitim  aldığına  dair  Kurs  Bitirme  belgesi  düzenlenecek. 


Halk  Eğitim’ den  üniversiteye 


ücretsiz  hazırlık  kursları 


Taşova  Halk  Eğitimi  açılacağı  bildirildi. 

Merkezi  Müdürü  Mithat  Yıl-  Lise  mezunu  öğrencilere 

maz  lise  mezunlarına  yönelik  ücretsiz  üniversite  hazırlık 
ücretsiz  LYS-YGS  kurslarının  kursu  verecek  ve  deneme  sı¬ 


navları  yapacaklarını  söyleyen  Yılmaz  "Böylelikle  hem 
öğrencilerin  eksik  olduğu  konular  tamamlanacak  hem  de 
veliler  maddi  külfetten  kurtarılmış  olacak. 

Lise  mezunu  öğrenciler 
için,  Türkçe,  Matematik,  Fen 
Bilimleri,  Sosyal  Bilimler  gibi 
alanlarda  açılacak  olan  Kurslarla  ilgili  ön  talepleri  almaya 
başladık.  Kurslarımıza  başvuran  öğrencilerimizin  durumlarına  göre,  kurs  planlamaları  yapacağız. 

Yüksek  Öğretim  Kurumu 
tarafından  bilindiği  gibi  sözel, 
eşit  ağırlık,  sayısal  ve  yabancı 
dil  olmak  üzere  dört  alanda 
sınavlar  düzenlenmektedir. 
Bu  dört  branşa  yönelik  öğrencilerin  başvurularını  belli 
bir  şekilde  planlamaya  alma¬ 


mız  lazım. 

Bu  planlama  doğrultusunda  kurslarımızın  saat  dilimleri  ve  günleri  değişebilir. 
Halk  Eğitimi  Merkezi  Yaygın 
Eğitim  Kurumlan  yönetmeliğine  göre,  Hayat  Boyu 
Öğrenme  Genel  Müdürlüğü'nün  yönetmelikleri  doğrultusunda  açacağımız  kurslara  öncelikle  başvuru  taleplerin  olması  lazım. 

Biz  mezun  olma  şartını 
istiyoruz.  Çünkü  okullarımızda  öğrencilerimiz  kendilerine  yönelik  yetiştirme  ve 
destekleme  kursları  alacaklar.  Milli  Eğitim  Müdürlüğü  ile 
beraber  okullarımızda  bu 
kurslar  açılıyor.  Dolayısıyla 
bizim  öncelikli  hedefimiz, 
mezun  olan  öğrencilerimize 
kurs  vermektir"  dedi 


Kızgüldüren’deki  ölüm 
olayı  aydınlatıldı 

silahla  vurulma  sonucu  öldüğü 
tespit  edilmişti.  Olayla  ilgili 
aynı  köy  halkından  H.Y.  isimli 
şahıs  suçunu  itiraf  etti. 

Sanık  9  Eylül  2015  Çarşamba  günü  ilçemizde  çıkarıldığı  mahkeme  sonucunda 
tutuklanarak  Amasya  Kapalı 
ceza  ve  tevkif  evine  gönderildi. 


22  Temmuz  2015  günü 
ilçemize  bağlı  Kızgüldüren 
köyünde  tarlada  ölü  bulunan 
Nedim  Sobacı’nın  ölüm  olayı 
jandarmanın  çalışması  sonucu 
aydınlatıldı. 

Ölüm  nedeni  kalp  krizi 
sanılan  Nedim  Sobacı'nın  adli 
tıp  incelemesinde  tek  kurşunla 


GÖRECEĞİZ 


Dört  yüz  vekil,  dörtyüz  vekil 
İster  hakkı,  vermiş  meyil 
Bunca  şehit  mani  değil 
Bir  Kasım'da  göreceğiz. 


Ocaklarda  var  yangınlar 
Ağlar  ana  ve  babalar 
Barış  bitmiş  ve  savaş  var 
Bir  Kasım'da  göreceğiz. 


Atyk  luAjui  î/ıLLj, 


Asker,  polis  can  derdinde 
Siyasiler  oy  derdinde 
Saygısızlık  şehitlere 
Bir  Kasım'da  göreceğiz. 


Hayvan  doyar,  onlar  doymaz 
Çıkarcıdan  adam  olmaz 
Onlardan  hiç  şehit  çıkmaz 
Bir  Kasım'da  göreceğiz. 


Turgut  der  ki;  erken  seçim 
Ne  değişir  be  kardeşim 
Çok  rahatsız  büyük  kesim 
Bir  Kasım'da  göreceğiz. 


EĞİTİM  0 
HALLERİ  -II-  âh 

Tam  da  okulu  sevdirme,  okuma-yazma  becerisini  kazandırma  surecinde 
sınavlara  tabi  tutarak  çocuklarımızı  okullardan  soğuttuk.  Henüz  ikinci  sınıfta,  önlerine 
üç  seçenekli  sorular  koymaya  başladık.  Sadece  "üç  seçenek  çemberine"  hapsederek, 
doğru  seçeneğe  erişmelerini  reva  gördük.  Böylece,  geniş  bir  dünya  perspektifinden 
mahrum  bırakarak,  muhakemelenne  prangalar  vurduk.  Bazen,  "doğru"  seçenekler 
arasına  bir  tane  de  "yanlış"  seçenek  sıkıştırdık.  Bir  nevi  yanlışı  teşvik  edercesine...  Yani 
zaman  zaman  doğrulara  çarpı  attıra  attıra,  yanlışı  "doğru"  gibi  algılamalarını  da  hüner 
bildik  kendimizce.  Daha  6-7  yaşlarında  zihinlerini  sınav  psikolojisi  ve  sınav  kaygısıyla 
tanıştırarak  hevesienni  bir  bir  tırpanladık.  Ve  kendimizi  de,  sınavlarda  elde  ettikten 
netler  oranında  ödüllendirmeye  alıştırdık.  Bir  rekabet  ortamı  oluşturarak;  önce  sınıf 
içinde,  sonra  sınıflar  arasında  amansızca  bir  yanş  başlattık.  Daha  da  öteye  giderek 
yelpazeyi  ıl,  hatta  ülke  düzeyine  kadar  açtık.  Böylece,  kendi  ellerimiz  ile  tertemiz 
yüreklerine  nifak  tohumlan  ektik.  Her  çocuk;  sıra  arkadaşını,  sınıf  arkadaşını,  okul 
arkadaşım  hatta  hiç  tanımadığı  başka  bir  ildeki  akranını  bile  yazık  ki  bir  rakip,  bir 
düşman  gibi  idrak  etmeye  başladı.  Akşamları  kimi  anneler  komşularının,  kimi  babalar 
arkadaşlarının  çocuklanyla  kıyaslayarak  ceberut  yüz  göstermeye  azmetti.  Söylendi, 
azarladı.  Yüz  döktü,  kaş  çattı.  Öfkelendi,  bağırdı.  Bütün  bunlan,  sınav  sonuçlarının 
bedeli  olarak  kabul  ettik  aklımızca. 

Çocukların  yeteneklerini  ve  ilgi  alanlannı  tespit  etmek  yenne  elbirliğiyle  önlerine 
Fen  Lisesi,  Anadolu  Lisesi  gibi  hedefler  koyduk.  Tek  bir  çocuğumuza  dahi  gelecekte 
dünya  çapında  bir  ressam,  bir  müzisyen,  bir  sporcu,  bir  aşçı,  bir  yazar  veya  bir  kuaför 
olabilme  fikrini  aşılamayı  bir  türlü  akıl  edemedik.  Kimin  hangi  alanda  ne  kadar  yetenekli 
olduğunu  merak  bile  etmedik,  edemedik.  Sadece  bu  sınavlardaki  başarıyı  kıstas 
bilerek,  nice  yeteneğin  filizlenmesine  fırsat  vermeden  öldürdük.  Her  fırsatta, 
sınavlardaki  başarısızlığı  hayatın  sonuymuşçasına  anlatma  zorunluluğu  hissettik. 
Ailelere  zorla  bir  korku  paranoyası  enjekte  ettik.  Daha  çok,  daha  daha  çok  çalışmalannı; 
uykularından,  oyunlanndan,  sokaklarından,  sosyal,  kültürel,  sportif  faaliyetlerinden 
fedakârlıkta  bulunmalarını  tembih  ettik.  Ve  ebeveynler  bu  çağrımıza  her  sefennde 
çocuklarının  yaşam  alanını  daha  da  kısıtlayarak  mukabelede  bulundular.  Birçoğu 
ortaokul  birinci  sınıftan  itibaren  dershanelere  gönderildi.  Böylece  hafta  sonu  tatillerine 
de  el  koymuş  olduk.  Zaman  zaman  bunu  da  yeterli  görmeyerek  hafta  içi  etütlere, 
kurslara  göndermeye  karar  verdik.  Kendilerine  sorma  tenezzülünde  dahi  bulunmadan, 
böylece  gün  içinde  işlenen  7  saat  dersten  sonra,  akşamlarını  da  gasp  ettik.  Yetmedi, 
eve  farklı  branşlardan  öğretmenler  davet  ederek,  şuursuzca  özel  dersler  aldırmaya 
başladık. 

Böylesine  yoğun  bir  programın  yürütülebilmesi  için  elbette  daha  çok  zamana 
ihtiyaç  duyulacaktı.  Doğal  olarak  ilk  başta  eve  misafir  kabul  etmedik.  Sonra  kimselere 
misafirliğe  de  gitmedik.  Evde,  tarlada,  bağda,  bahçede  çoğunun  iş-güç  ile  iştigal 
olmalannı  istemedik.  Binlerce  soru  ihtiva  edenlenn  dışında  başka  kitaplar  okumalarına 
bile  müsaade  etmedik.  Ne  akraba  ne  ahbap  düğünlerine  götürdük.  Çoğunun 
kuzenlerini  tanıma  fırsatları  bile  olmadı.  Dayı,  amca,  hala  ve  teyzelerinin  siluetleri 
günbegün  siliniverdi  zihinlerinden.  Akrabalık  bağlarını  hunharca  birer  birer 
koparıverdik.  Kendimizden,  toplumdan,  ananelerimizden,  değerlerimizden  hep  uzak 
tuttuk. 

Ve  günler,  aylar,  yıllar  kovalarken  birbirini  ortaöğretim  kurumlanna  yerleşmeler 
bir  dizi  hayal  kırıklığıyla  birlikte  nihayet  buluyor.  Derslerin  daha  çok  çeşitlendiği,  haftalık 
ders  programlarının  daha  da  ağırlaştığı  lise  hayatı  başlıyor  yeni  umutlarla. 

Daha  bir  önceki  sınavın  yorgunluğu  beynin  ve  bedenin  her  bir  hücresinde 
hissediliyorken,  karşılarına  hayatın  en  önemli  sınavı  olarak  dayattığımız  YGS,  LYS 
çıkıyor  bu  kez  de. 

Toplantılarda  sürekli  yükseköğretim  kurumlarına  yerleşme  oranı  üzerinde 
yapılan  vurgu,  eğitimin  ne  denli  dar  bir  çerçevede  değerlendirildiğinin  agkça  ifadesidir 
aslında.  Yazık  ki,  ilin  ülke  sıralamasındaki  yeri,  çocuklara  verilecek  doğru  istikametten 
daha  çok  Önemsendiğinden,  haliyle  üzerinde  daha  çok  müzakere  ediyoruz. 

Liselerde  gerçek  başannın,  hatta  bazı  yöneticilere  göre  yegâne  başarının 
üniversitelere  yerleşme  sayısıyla  ilişki lendirilmesı  ister  istemez  akıllara  kuşku 
düşürüyor.  Çocukların  isabetli  bir  bölüme  yöneltilmesi  yerine,  yerleşme  sayılan 
üzerinden  yapılan  değerlendirmeler  elbette  samimiyetsizce  duruyor.  Bu  durum,  sanki 
çocukların  geleceği  adına  çekilen  kaygıdan  çok,  bulunduğumuz  makamı  kaybetme 
fobisini  getiriyor  akıllara.  Yani  gençlenn  hayatları  ve  hayalleri  üzerinden  menfaat  temin 
etme  utanmazlığını  bile  sergileyebiliyoruz.  Ezcümle  toplantılarda  verilen  bir  dizi  talimat, 
hiyerarşik  bir  düzen  içinde  yine  öğrencilerle  buluşuyor.  Yine,  yeniden  bir  dizi  çalışma 
ritüellen,  akşam  etütleri,  hafta  sonu  kursları,  özel  dersler,  beş  seçenekli  testler,  okul 
baskısı,  ebeveyn  azan  vs.  vs.  vs...  Ve  çocuklar  için  hayat  artık  çekilmez  bir  hal  alıyor. 

Bir  bütün  olarak  sürdürülmesi  gereken  eğitim-Öğretimin,  salt  öğretim  boyutu 
üzennde  yoğunlaşma  anlayışı,  çok  yanlış  bir  anlayıştır.  Çocukların  hem  okulda  hem 
ailede  gördükleri  değer,  sınavlarda  çıkardıkları  net  sayısından  öteye  geçmiyor.  Kim 
daha  çok  soru  çözüyor,  daha  çok  doğru  seçenek  işaretliyorsa;  o  en  kıymetlimiz,  en 
özelimiz  oluveriyor.  Çocuklarımızın  mutlu  olup  olmadıklannı  sorgulama  ve  içsel 
motivasyonlannın  düzeyim  merak  etme  gibi  ünsiyetlerimiz  hiç  olmadı.  Şayet  istediğimiz 
düzeyde  ders  başansı  yok  ise;  ne  ahlaki  ve  insani  değerleri  özümsemiş  olmalan  ne 
İstidatlarını  farklı  alanlarda  geliştirmiş  olmalan  mutlu  olmamıza  yetebiliyor.  Yani  onların 
üzerinden  egolanmızı  tatmin  etmek  suretiyle  kendi  mutluluğumuzu  arıyoruz.  Oysa 
bütün  çabamız,  çocuklanmızı  mutlu  bir  gelecek  ile  buluşturmak  içindir.  Bunun  için  de 
elbette  huzurlu  eğitim  ortamlarına  ihtiyaç  vardır.  Müzik  ile  ilgilenme,  spor  ile  iç  içe  olma, 
sosyal-kültürel  faaliyetlerde  bulunma,  görsel  sanatlara  ilgi  duyma  bızler  için  zaman 
kaybından  başka  bir  şey  değildir. 

İşte  bütün  bu  zorlamaların  ve  tek  bir  noktaya  odaklanmanın  müsebbebi  çarpık 
eğitim  sistemimizdir.  12  yıllık  kesintisiz  eğitim  sürecinde;  günlük  zamanın  neredeyse 
2/3  ünün,  iki  saat  sürecek  bir  sınava  hazırlık  için  kullanılmış  olması  hakikaten  ürkütücü 
geliyor.  Üstelik  okul  dışında  gençleri  cezbedecek,  ilgilerini  çekecek  onca  ortam  varken... 
Oysa  anne-baba  ve  biz  eğitimciler  birbirimizi  tamamlayacak  roller  üstlenerek,  her 
çocuğu  ayrı  bir  birey  olarak  kabul  etmek  zorundayız.  Çocuk  yetiştirmek  de,  eğitmek  de 
kutsal  bir  sanattır.  Her  çocuğun  kişilik  özelliği,  fiziksel  yapısı,  psikososyal  özellikleri, 
zihinsel  ve  ruhsal  gelişimi,  duygusal  yapısı  farklı  olmasına  karşın  her  çocuk  ilgi,  sevgi  ve 
değer  görmek  ister.  Böylesine  monoton  bir  öğrencilik  hayatı,  daha  ilkokul  sıralarında 
çocukları  huysuzlaştırıyor  ve  okula  karşı  bir  fobi  geliştiriyor.  Her  türlü  takdir  ve  taltifin 
sınavlardaki  başarıya  bağlanmış  olması  çocuklarda  "başaramama"  endişesiyle  birlikte 
bir  özgüven  kaybına  da  yol  açyor.  Sınıf  içinde  "alay  konusu  olma"  gibi  kaygılar,  zamanla 
psikolojik  çökkünlük  olarak  ifade  ettiğimiz  depresyona,  hatta  daha  da  derin  psikolojik 
yıkımlara  sebep  olabiliyor. 

Sonuç  itibariyle,  özgürlüğü  elinden  alınmış,  zamanı  gasp  edilmiş,  fikirlerine 
başvurulmamış,  keyif  vermeyen  ruhsuz  ve  duygusuz  ortamlarda,  belki  de  kendi  kişisel 
Özellikleriyle  hiç  de  uyuşmayan  despotça  yaklaşımlar  sergileyerek;  sevmedikleri  bir 
yöne  kanalize  ettiğimiz  bu  çocuklardan  üstelik  saygı,  hatta  mükemmeliyetçilik 
bekliyoruz.  Azim  ve  gayret  ile  inşa  ettiğimiz  eserimizden  şikâyet  edecek  kadar  da 
yüzsüzleşiyoruz.  Her  fırsatta  aksi  davranışlarından,  kural  tanımazlıklanndan, 
haytalıklarından,  haylazlıklarından  dem  vurup  söyleniyoruz.  Sayılan  hiç  de 
azımsanmayacak  boyutlarda  bu  çocuklann  bir  bölümü  salt  ailesini  ve  Öğretmenlerini 
cezalandırmak,  bir  bölümü  derslere  ve  sınavlara  karşı  oluşan  bıkkınlığı  ergenliğin 
gölgesine  alarak  kullanmak,  bir  bölümü  ise  ciddi  psikolojik  buhranlar  geçirdiğinden; 
tasvip  edilmeyen  yollara  saparak,  madde  bağımlılığına  varacak  düzeyde  bir  dizi  kötü 
alışkanlıklar  edinmektedirler. 

Peki,  çözüm  önerilerimiz  nelerdir?  Çocuklanmızı  bu  sistemden  nasıl 
kurtaracağız?  Daha  çağdaş  bir  eğitim  sistemini  nasıl  tesis  edebiliriz? 


Genel  Kurul  ilanları: 
170.00  TL 

Doğum,  teşekkür  ve  kutlama 
50.00  TL 

Zayii  ilanları:  20,00  TL 
Tüzük  ilanı:  300  TL 
(Fiyatlara  KDV  Dahil  Değildir) 


Yurtiçi  6  Aylık:  20.00.  TL 
Yurtiçi  12  Aylık:  35,00  TL 
Yurtdışı  6  Aylık:  35  EURO 
Yurtdışı  12  Aylık:  75  EURO 
İş  Bankası  H.  No: 

S.  Kiirşad  Günaydın  -  5060-328183 
201.»  »ılı  Kısmi  ilânların  Irk  siilnnda  Mimimi 
0.63  İL 

Tapu  (fx*il.  irra  ilanlarının  (ek  mİ l unda  sı  illimi  0.63  Tl. 
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TAŞOVA  HAVADİS 


15/09/2015 


Alev  avcıları  yangını  büyümeden 

m  1  99  1  99 

söndürdü 


Kuşburnu 
pazara  indi 


ilçemiz  Boraboy 
İşletme  Şefliği  sahasın¬ 
da  bulunan  Durucasu 
köyü,  Kömüş  Çukuru 
mevkiinde  çıkan  yangına  alev  avcıları  dur  dedi. 


10  Eylül  2015  Perşembe  günü  bir  gün  önce 
düşen  yıldırımın  yol  açtığı  yangın  1  saat  20dakika  gibi  kısa  bir  sürede 
söndürüldü.  Amasya  Or¬ 


man  İşletme  Müdürlüğü 
ve  Boraboy  İşletme  Şefliğine  bağlı  20  kişilik  ekip  ve  5  adet  yangın  ara - 
zözü  ile  gerçekleştirilen 
söndürme  çalışmalarını 
bir  bayan  olmasına  rağmen  İşletme  şefi  Orman 
Mühendisi  Jülide  Saday 
başarı  ile  yönetti.  Hava 
şartlarının  iyi  olması,  alanın  taşlık  olması  nedeniyle  kızılçam  ormanında  çıkan  yangın  büyümeden  söndürüldü. 

Boraboy  Orman 
İşletme  Şefi  Jülide  Saday;  "Yangın  16.30'da 
çıktı.  Kuleden  ihbargel- 


di.  16. 45  de  personelimiz  ile  birlikte  sahada 
idik.  10  tane  orman  işçimiz,  10  tane  de  köylü  işçimizle  yangına  müdahaleettik.  Patika  yollardan  1  kilometrelik  hortum  serilerek  müdahale 
edildi.  Kayalık  alan  çok 
zor  şartlar  altında  çalışıyoruz.  Yinede  20  dakikada  kontrol  altına  aldık.  Soğutma  çalışmaları  devam  ediyor.  Yangında  yollar  çok  önemli, 
hortum  sermek  çok  zor 
oluyor.  Ne  kadar  yol  ağı 
varsa  müdahale  etme 
imkânımız  daha  kolay  oluyor."dedi. 


ilçemizden  ilk  hacı  kafilesi  uğurlandı 


İlçemizden  kutsal 
topraklara  gidecek  13 
kişilik  ilk  hacı  kafilesi 
düzenlenen  bir  törenle 
uğurlandı. 

Merkez  Çarşı  camiinde  düzenlenen  törende  Dağlıcada  meydana  gelen  terör  olayını 
kınayıp  şehitlerimize 
Allah'tan  rahmet  yaralı 
askerlerimizi  de  acil  şifalar  dileyerek  konuşmasına  başlayan  Taşova 
Müftü  vekili  Turan  Ali 
Durupınar  "Bu  yolculuk 
sıradan  bir  yolculuk  değil,  bembeyaz  ihram  elbiseleri  giyerek  dünyadaki  makamdan,  mevkiden,  rütbeden,  rozetten 
her  türlü  imtiyazdan 
sıyrılarak  kardeşliğin 
tadını  sonuna  kadar  yaşayacağınız  bir  yol¬ 


culuk. 

Bu  yolculuğa  çıkan  kardeşlerimiz  Peygamber  Efendimizin 
mübarek  nitelendirme¬ 


leriyle  Allah'ın  misafiri 
adını  almaktadırlar. 

Size  düşen  o  mübarek  topraklarda,  o  güzel  ortamda  Allah'ın  bir 
farz  olarak,  İslam'ın  bir 
şartı  olarak  hepimize  indirdiği  bu  ibadeti  en  güzel  şekliyle  her  anını  her 
saniyesini  değerlendirerek  geçirmek  olma- 
I  ıd  ı  r  "  d  ed  i . 

İlçe  vaizi  Mehmet 
Yeşersin'in  yaptığı  duadan  sonra  hacı  adayları 
yakınları  ile  vedalaşarak  Kutsal  topraklara 
gitmek  üzere  Merzifon 
havaalanınagitti. 


Meydan  son  şeklini  alıyor 


1944  yılında  ilçemiz 
kurulurken  meydan  olarak  bırakılan,  1986  yılında  pasaj  yapılarak 
kapanan  ve  2008  yılında 
yeniden  meydan  olarak 
düzenlenen  alan  son 
şeklinialıyor. 

İlçemiz  Belediyesi 
tarafından  23  Temmuz 
2015  günü  başlayan  çalışmalar  sonunda  meydanın  zemini  tamamen 
değiştirilerek  7  adet  aydınlatma  direği  dikildi.  5 
adet  yeni  nesil  ağaçlarla 
güzelleşen  meydandaki 


havuz  ve  şelalenin  fayans  ve  diğer  teknik 
işlerinin  tamamlanmasından  sonra  meydan 
sonşeklinialacak. 

İlçemiz  meydanının 
23  Nisan  1973  Pazar 
günkü  hali.  Köşedeki  2 
katlı  bina  Lütfü  Üstün 
Yapı  Market'e  ait  iş  yeri 
yanındaki  2  katlı  bina 
Simit  Kafe,  3  Katlı  bina  iseKuşdilTicaret. 

Resimdekiler  ise  ayaktakiler:  Mustafa  Güner,  Ahmet  Usta,  Hüseyin  Yücel,  Feridun  Canik 


Oturanlar:  Haşan  Yıl-  Ah  met  Günaydın,  (Bilinmaz,  Ferhat  Günaydın,  miyor) 


İlçemizde  Perşembe  günleri  kurulan  halk  pazarında 
satışa  sunulan  kuşburnu  vatandaşlar  tarafından  yoğun  ilgi 
görüyor. 

Kış  mevsiminde  marmelat  olarak  kahvaltı  sofralarının  vazgeçilmezi  olan  kuşburnu  bugünlerde  Taşova  halk 
pazarındaki  yerini  aldı.  Vatan¬ 


daşların  yoğun  ilgisini  gören 
kuşburnunun  kilogramı  üç  ile 
dörtTL'den  satışa  sunuluyor. 

Köylerden  topladığı  kuşburnunu  başta  Taşova  halk 
pazarı  olmak  üzere  çevre  halk 
pazarlarında  satışa  sunduğunu  belirten  Murat  Pınarcı 
halkın  gösterdiği  ilgiden 
memnun  olduğunu  söyledi. 


GÖNÜL  ÇEŞMESİ 


AYRINTILAR  -II- 
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Tatlı  bir  sohbetin  günle  gülümsediği  saatleri  verimli 
geçirdiklerine  inandığım  tanıdık  dostlarımı  çaktırmadan 
dinliyorum.  Milli  ve  manevi  dünyamızın  derinliğinde  güzel  bir 
yolculuk  halindeler.  Mühim  olduğuna  inanıyorum  ki,  hemen 
elime  kâğıt  kalem  alıp  not  alıyorum. 

Sevelim  sevilelim... 

Giriş  bölümünün  arasını  açmak  için  birkaç  tekrardan  sonra 
etrafında  kendini  dinleyen  birkaç  kişinin  yüzlerine  dikkatlice 
bakıyor,  bazı  yüzlerin  izlerinde  ne  bulduğunu,  kendi  yüz 
hatlarına  yansıtarak  jest  ve  mimikleriyle  izaha  çalışarak 
bekliyor.  Sanki  sus  yapıyor.  Ya  da  teneffüs  dakikalarına 
kilitlenmiş  gibi  Kendinden  emin  ve  rahat.  Hiç  kimsede  ses  yok. 
Sadece  başladığı  cümleyi  nasıl  bitirecek  diye  meraklı  bakışların 
kendi  sessizliği  var. 

Derin  bir  nefes  alıyor,  bırakışı  herkes  tarafından  duyuluyor 
ve  kasları  kendi  haline  bırakıp;  n  Sevelim"  diyor.  Herkes 
birbirine  bakıyor.  Tanıdık  bir  kelime.  Yarı  sesli,  yarı  herkesin 
duyacağı  bir  sesle  tekrarlamaya  devam  ediyor.  "Sevelim" 
dinleyenlere  yorum  hakkı  ve  zamanı  bırakmadan,  tanımadan 
devam  ediyor."  Sevilelim..."  yani  bu  iki  çıktıyı  birleştirmek 
gerek.  Araya  o  kadar  zaman,  o  kadar  değerlendirme,  o  kadar 
rüzgâr  girdi  ki  anlamı  bütünleştirmek  gerektiğinde  hemen 
işlem  yapılmalı. 

"Sevelim  Sevilelim"  yorumu  serbest  bırakıyor.  Düşünmek 
beyin  jimnastiği  yapmak,  bana,  sana,  ona  uyarlayıp  sonu 
nereye  kadar  uzanırsa  oraya  kadar  gidecek  halde  yola  çıkmak. 
Hazırlıklı  veya  hazırlıksız  fark  etmez.  Sevmek  ve  sevilmek 
kelimelerinin  derinliğinde  yaşanılan  onca  yılın  genel  bir 
tahlilinde  vakti  teslim  alıp  bir  sonraki  güne  hazır  olmak  için  ara 
boşlukları  doldurup  işte  ben  buyum  diyebilmek.  Sonrası, 
diyebildi  sessizce,  birkaç  kez  tekrarlayıp,  aralıklarla  da 
öksürdü.  İkincisi  hiç  kimsenin  umurunda  değildi  sanki.  Ya  da 
hepimizin  bildiği,  tanıdık  bir  kelime.  Halen  birincisini  tahlille 
meşgulken,  çözmemişken,  oluşan  soruları  cevaplamamışken, 
sevmeye  ulaşmamış,  sevilmek  kelimesinin  tam  anlamını 
okumamışken  nerden  çıktı  şimdi  sonrası.  "İki  kelimeden  oluşan 
derinlik"  diyebildi  sessizce.  İster  dinlesinler  ister 
dinlemesinler,  vereceklerini  bir  kişi  anlasa,  alsa,  huzura 
kavuşsa  onun  için  yeterlidir.  Hiç  kimseye  bakmadı.  Ayağa 
kalktı.  Boğazında  birikenleri  sesli  olarak  birkaç  kez  temizledi  ve 
sadece  oradakilerin  duyacağı  ses  tonuyla;  "Dünya  hayatında 
sağlıklı  ve  huzurlu  yaşama  ulaşmak  için  sevmek  ve  sevilmek" 
anladınız  mı? 

Mühim  olarak  tanımlanan  ve  görülen  ve  bize  ulaşanlar 
arasında  nasıl  bir  değerlendirme  yapmalıyız  ki  akışımız, 
bakışımız,  talihimiz  olumlu  olsun. 

Mühim  ile  mühim  olmayanı  ayırmak  için  nerede  olmalı,  ne 
kadar  olmalı,  ne  yapmalı  ve  nereye  doğru  yürümeliyiz. 

Görülüyor  ki  soruların  ardı  arkası  gelmiyor.  Sürekli 
çoğalıyor.  Çoklarda  bilinen  ve  bilinmeyenler  arasında  kalmanın 
ağırlığıyla  etrafımıza  nasıl  gülümseyeceğiz.  Nasıl  yürüyeceğiz. 
Nasıl  ayakta  kalacağız.  Nasıl  yarınlara  güvenle  bakacak, 
sağlıklı  yol  hazırlığı  yapacağız. 

Sevelim  sevilelim... 

Yunus  gönülleri  selamlıyorum. 


ZAYİİ- 

Taşova  Nüfus  Müdürlüğünden  aldığım  Nüfus 
Hüviyet  Cüzdanımı  kaybettim.  Hükümsüzdür. 

Fatma  Dikmen 


Sayfa:  4 


TAŞOVA  HAVADİS 
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Taşova  Hentbol  sezona 
galibiyetle  başladı 


Hentbol  Erkekler 
Süper  liginin  ilk  yarı  ilk 
maçında  Taşova  Hentbol  Spor  İstanbul'da 
Ana  fen  Koleji  Sporu 
38-20  mağlup  etti. 

12  Eylül  2015  Cu¬ 


martesi  günü  Kartal- 
Yakacık  İTO  spor  salonunda  saat  15.00 
deki  maça  hızlı  başlayan  Taşova  Hentbol 
ilk  yarıda  fırtına  gibi  eserek  maçı  20-8  ilk  ya¬ 


rıyı  önde  kapadı. 

İkinci  yarıda  üstünlüğünü  sürdüren 
takımımız  maçtan  38- 
20  galip  ayrıldı. 

2015-2016  hentbol  sezonunun  tüm  ta¬ 


kımların  gönüllerince 
geçirmelerini  temenni 
eden  Taşova  Hentbol  sportif  direktörü  Sercan 
Şenel:  "Takımımızın 
galibiyetinden  dolayı 
başta  teknik  heyet  ve 
sporcularımızı  kutluyorum.  Sezonun  ilk 
maçları  her  zaman  zordur.  İstanbul  deplasmanında  sezonun  açılış 
maçında  Anafen  Koleji'ni  rahat  bir  oyunla 
yenerek  sezona  galibiyetle  başladığımız  için  mutluyuz.  Bizi  az 
sayıda  olsalar  da  bu 
deplasmanda  yalnız  bırakmayan  taraftarlarımıza  canı  gönülden 
teşekkür  ediyoruz. 

Hedefimiz  geçtiğimiz  sezon  ki  başarıyı 
tekrarlamaktır."  Dedi. 


Taşova  Hentbol- Göztepe 
maçına  davet 


Hentbol  Erkekler 
Süper  Ligi  ilk  haftasını 
İstanbul  deplasma¬ 


nında  Anafen  Koleji  galibiyeti  ile  tamamlayarak  avarajla  ligde  i- 


kinci  sırada  yer  alan 
Taşova  Hentbol  19  Eylül  2015  Cumartesi  günü  saat  13.00'de  ilçemiz  Spor  Salonunda  İzmir  Göztepe  ile  karşılaşacak. 

Kulüp  Başkanı  Ömer  Sayar:  "Geçtiğimiz 
yıl  ilk  defa  mücadele 
ettiğimiz  süper  ligde 
takımımızın  elde  ettiği 
başarı  kadar  kendi  sahamızda  oynadığımız 
maçlarda  cefakar  taraftarımızın  takımı¬ 


mıza  vermiş  olduğu 
destek  hentbol  camiası 
tarafından  ayrı  bi  beğeni  kazandı. 

2015-2016  sezonunda  kendi  sahamızda  oynayacağımız 
ilk  maçımızda  bizi  hiç 
bir  zaman  yalnız  bırakmayan  taraftarlarımızı 
yine  bizi  desteklemeye 
bekliyoruz.  Taraftarımız  arkamızda  olduğu 
sürece  bizde  başarılarımızı  devam  ettireceğiz."  Dedi. 


Taşova  ilçemize 
bağlı  Uluköy  köyü 
muhtarlığı  köyün  en 
yüksek  tepesine  13 
metre  yükseklikteki  direğe  Türk  bayrağı  astı. 

14  Eylül  2015  Pazartesi  günü  saat 
15.00’de  başlayan  törene;  Jandarma  Komutanı  Mutafa  Kemal  Akcan,  Uluköy  köyü  doğumlu  İşadamı  Mehmet  Sarı,  Önceki  be- 


yüksekliğindeki  direğe 
saygı  duruşu  ve  İstiklal 
Marşı’nın  okunması  ile 
göndere  çekildi.  Törende  yaşlı  vatandaşlar  salavat  getirirken, 
göz  yaşlarına  hâkim  olamadılar.  Küçük  kız 
öğrenci  Emine  Ekinci'nin  İstiklal  Marşı'nın  10  kıtasını  ezbere  okuması  duygulu 
anlar  yaşattı. 

Köy  Muhtarı  Coş- 


dev  bayrak 


lediye  başkanlarından 
Faruk  Canlı  ve  Hüseyin 
Akçael,  Atatürk  Ortaokulu  Müdürü  Abdullah  Seçkin,  Köy  Muhtarı  Abdullah  Coşkun, 
basın  mensupları  ve 
köy  halkı  katıldı. 

Köy  halkından  bayan,  bay  ve  çocukların 
katılımı  ile  getirilen 
dev  bayrak,  13  metre 


kun  köyün  en  yüksek 
tepesi  olan  Kalebayırı 
tepesine  Türk  bayrağını  dalgalandırmanın 
köyleri  için  gurur  olduğunu  belirterek,  "Ülkemizde  terör  olayları 
var.  Terörün  son  bulmasını  arzuluyoruz. 
Bayrağımızın  köyümüze  yakışır  bir  şekilde  göklerde  dalgalan¬ 


masını  arzuladık.  Buranın  ismi  Kalebayırı. 
Ancak  bundan  sonra 
ismini  "Bayrak  Tepesi" 
olarak  değiştirdik.  Dikilen  bu  bayrak  vatanımıza  milletimize  hayırlara  vesile  olur"  dedi. 

İşadamı  Mehmet 
Sarı  yaptığı  konuşma¬ 
da  Bayanlara  ve  gençlere  seslenerek,  "Sizler 


larısınız.  Siz  olmasanız 
burada  bu  bayrak  dalgalanmazdı.  Geleceğimizin  umudu  ve  teminatı  gençler  bayrak  ve 
vatanımıza  sahip  çıkmaya  devam  edecektir"  dedi. 

Şehitlerin  ruhuna 
okunan  Kur’an-ı  Kerim 
tilavetinden  sonra 
dualar  eşliğinde  kurban  kesildi. 


ADEFten  çifte  standart 

İstanbul'da  faaliyet  gösteren  Amasya 
Dernekler  Federasyonu  (ADEF),  12  Eylül 
2015  günü  başlayan 
Hentbol  Erkekler  Süper  liginde  oynayan  iki 
Amasya  takımı  arasında  ayrımcılık  yaparak  çifte  standart  uyguladı. 

Bileğinin  gücü  ve 
bin  bir  emekle  Hentbol 
Süper  ligine  yükselen 
ilçemizin  takımı  Taşova  Hentbol  Spor'un 
12  Eylül  günü  İstanbul'da  oynadığı  maçı  üyelerine  SMS  yolu  ile 
bildirmeyen  ADEF,  aynı  gün  İstanbul'da  oynanan  Beşiktaş  Mogaz 
ve  Kayseri  Rainbow'u 
satın  alarak  Süper  lige 
konan  Merzifon  Belediye  Spor  maçını  üyelerine  SMS  yolu  ile  u- 


UYANIK  OLALIM 


SattU  Ablan 

Değerli  dostlarım;  Slogan  şu  olmalı;  "  insanlar  arasında  ayırım  yapma  ve  asla  kimseyi 
ötekileştirme.” 

Peki,  ama  en  çok  bu  sloganı  kullanan  insanlar  ayrım  yapıyor  ve  insanları 
ötekileştiriyorsa  ne  olacak.  İnsan  ister  istemez  düşünüyor,  burada  bir  tuhaflık  yok  mu  diye. 
Bakın  dostlar;  Ozan  Arifin  dediği  gibi  bu  vatan  otuz  kupona  alınmadı...  Herkes  adam  gibi 
vatanına  sahip  çıkmalı.  Adam  A  partisinden;  B  partisindeki  arkadaşını  kötülüyor,  adam  B 
partisinden,  C  partisindeki  arkadaşını  ötekileştiriyor.  Sadece  görüş  farklılığından  dolayı, 
herkes  birbirini  kötülüyor  ve  ötekileştiriyor.  Oysa  sevgili  dostlar,  memleketimizin  ve 
insanlarımızın  birliğe,  bütünlüğe  ve  dirliğe  ihtiyacı  var.  Ülkemiz  zor  bir  dönemden  geçiyor.. 

Mesele  sen  A  partisindensin.  Ben  B  Partisindenim.  Öteki  C  partisinden  meselesi  değildir. 
Lütfen  dikkat  edelim,  bu  memleket  bizim.  Mesele  vatanımızın  bütünlüğü  milletimizin  birliği  ve 
beraberliği  meselesidir. 

Değerli  dostlarım.  Bu  memlekette  yıllardır  bir  terör  meselesi  vardır.  Ve  yıllardır  bu  terör 
meselesi  ülkemizi  maddi  manevi  zarara  uğratmıştır  ve  uğratma  yâda  devam  etmektedir.  İşin 
en  acı  yönünde  20  yaşına  kadar  evladını  her  türlü  musibetlerden  koruyan  ana  babaların, 
evlatları  vatani  görevini  yaptığı  sırada,  "evladınız  şehit  oldu"  diye  haber  almalarıdır.  Bu 
haberle  aileler  adeta  yıkılıyorlar.  Çünkü  ateş  düştüğü  yeri  yakıyor  sevgili  kardeşlerim.  Peki, 
gelelim  Kürt  meselesine.  Yahu  arkadaş,  bu  ne  bitmez  Kürt  meselesiymiş.  Oysa  Türkiye'de 
yaşayan  herkese  her  türlü  hak  verilmiş  verilmeye  de  devam  ediliyor. 

Bu  memlekette  sanki  sadece  Kürtler  yaşıyor,  sanki  sadece  onların  sorunu  var.  Bırakın 
kardeşim  bu  işleri  bırakın  artık.  Doğru  dürüst  siyaset  yapınız.  Bu  memlekette.  Türkü,  Kürdü, 
Laz'ı,  Çerkez'i,  Arnavut'u  Romanı,  Alevi'si,  Sünni'si  vesaire.  Cumhurbaşkanı  oluyor  mu?  EVET. 
Başbakan  oluyor  mu?  EVET..  Genelkurmay  Başkanı  oluyor  mu  EVET.  Vali  belediye  başkanı, 
savcı,  hâkim,  öğretmen,  polis  ve  her  türlü  devlet  dairesinde  görev  alabiliyor  mu?  EVET.  Peki, 
geriye  ne  kalıyor  kardeşim.  Halka  hizmet  kalıyor,  ülkeye  hizmet  kalıyor.  Tutturulmuş  bir  Kürt 
meselesi.  Ne  zaman  bitecek  kardeşim  bu  mesele.  Sonra  hak  aramak  eline  silah  alıp  dağa  çıkıp 
güvenlik  güçlerimize  saldırmak  mıdır? 

Her  devletin  kendi  güvenliği  için  güvenlik  güçleriı  var  mıdır?  Vardır.  Her  devlet  vatanına 
ve  halkına  gelebilecek  her  türlü  tehlikeye  karşı  koyar  ve  halkını  ve  ülkesini  korur  mu?  EVET. 

O  zaman  devlet  dağa  çıkmış  eşkıyaya  gereğini  yapar  kardeşim.  Bazıları  kusura 
bakmasın  ama  dağdaki  eşkıyaya  destek  veren  kim  olursa  olsun  ötekileştirilir,  dışlanır,  gereğini 
de  devlet  yapar.  Önce  vatan  kardeşim. 

Değerli  dostlarım;  Aslında  esas  amaç  nedir  biliyor  musunuz.?  Bazı  dış  ülkelerin  Türkiye 
ye  karşı  büyük  oyunlar  oynamalarıdır.  Niçin  mi?  Çünkü  Türkiye'nin  gelişmesini  güçlenmesini 
istemeyen  bazı  dış  ülkelerin  amacı  Türkiye'yi  eski  kötü  günlerine  geri  götürmeye 
çalışmalarıdır..  Onların  yapmayı  istedikleri  şey.  Türkiye  ekonomisini  zayıflatmak,  istedikleri 
gibi  yönlendirebilecekleri  hükümetler  kurdurabilmek  ve  istedikleri  zamanda  devirebilecekleri 
hükümetler  kurdurmak.  Kısacası  eski  Türkiye  özlemleri  var.  Orta  gelişmiş  bir  Türkiye,  hiç  bir 
şeye  karışmayan  bir  Türkiye,  yetmiş  sente  muhtaç  bir  Türkiye,  AvrupalInın  hep  görmek  istediği 
birdurumdur. 

Türkiye  öyle  her  yere  maydanoz  olmayacak,  uysal  çocuk  olacak.  Haddini  bilecek.  İsrail'e 
asla  kafa  tutmayacak.  Arap  ülkelerinin  ezilmelerine  göz  yumacak.  Kısaca  kimsenin  etlisine 
sütlüsüne  karışmayan  bir  Türkiye  özlemi  Avrupa'da  hep  var  olmuştur...  Bunun  için  Türkiye 
üzerinde  her  türlü  oyunu  deniyorlar  ama  bir  türlü  onların  istediği  gibi  bir  Türkiye  olmuyor. 
Sadece  şu  yeni  İstanbul  Havaalanı  bile  onları  çıldırtmaya  yetiyor  da  artıyor  bile.  Niye  mi? 
Türkiye  sadece  bu  projeyle  bile  Uzakdoğu'ya  hava  trafiği  dağılımını  Frankfurt'un  elinden 
alacak  ondan..  Bu  proje  hayata  geçtiğinde  ülke  ekonomisine  ne  kadar  büyük  kazanımlar 
sağlayacak  biliyor  musunuz  dostlar.  Adeta  para  basacak  bu  havalimanı.. 

Birde  bu  havaalanını  yaptırmayacağız  diye  bağıran  ve  kendilerini  solcu  sananlar  var  ya 
dostlar..  Hala  nasıl  kullanıldıklarının  farkında  bile  değiller.  Tıpkı  eski  yıllarda  olduğu  gibi,  şimdi 
de  asla  farkında  değiller.  Hani  1980  yılı  öncesinde  nasıl  kullanıldıklarının  farkına 
varmadıklarını  üzülerek  belirteyim!  Bu  günde  bunun  farkında  değiller  maalesef.  Birde  şu 
gerçek  var  dostlarım..  Dış  güçlerin  amacı  bu  günlerde  yeniden  şiddetli  bir  eyleme  geçen,  PKK 
marifetiyle  Türkiye  ekonomisini  zora  sokmak  ve  siyasi  istikrarsızlığa  sürükleyerek  Türk 
Hükümetini  zayıflatarak  ülkemizi  siyasi  bir  krize  sokmak  ve  darbe  tehdidiyle  hükümeti 
yıkmayı  denemek.  Niye  mi?  Çünkü  Ortadoğu'da  güçlü  bir  Türkiye  bölgenin  süper  gücü 
olacaktır..  Tabii  kî  bu  da  onların  işine  asla  gelmeyecektir.. 

Sevgili  dostlarım!  İsterseniz;  Üstat  Mehmet  Akif  Ersoy'un  sanki  bu  günleri  görürcesine 
yazdığı  şu  güzel  dizelerini  okuyarak  bitirelim  ne  dersiniz.. 

Artık  uyan  ey  milleti  merhume,  sabah  oldu  uyan! 

Sana  az  geldi  ezanlar,  diye  ötsün  mü  bu  çanlar? 

Ne  Araplık,  ne  de  Türklük  kalacak  aç  gözünü! 

Dinle  Peygamber-i  Zişan'ın  İlahi  sözünü. 

Türk  Arap'sız  yaşayamaz  kim  ki  yaşar  der  delidir. 

Arap  Türk'ün  hem  sağ  gözü  hem  de  sağ  elidir 

Veriniz  baş  başa;  zira  sonu  hüsranı  Mübin, 

Ne  hilafet  kalıyor  ortada,  billahi  ne  din! 

Medeniyet!  Size  çoktan  beridir  diş  biliyor; 

Evvela  parçalamak,  sonra  da  yutmak  diliyor. 

Amavutlar  size  ibret  olacakken,  hâlâ. 

Ne  bu  şûrîde  siyaset,  ne  bu  fasit  dava? 

Görmüyor  gittiği  yanlış  yolu,  zannım,  çoğunuz 

Size  rehberlik  eden  haydudu  artık  kovunuz! 

Bunu  benden  duyunuz,  ben  ki,  evet,  Arnavut'um 

Başka  bir  şey  diyemem...  İşte  perişan  yurdum!.. 

MEHMET  AKİF  ERSOY 

ZAYİİ-  19  Mayıs  Üniversitesi  Eğitim  Fakültesinden  2015-0687  no.lu  12.01.2015 
tarihinde  aldığım  Pedagojik  Formasyon  Belgemi  kaybettim.  Hükümsüzdür. 

Kadir  Sarıbaş 


taştırdı. 

ADEF  tarafından 
gazetemiz  muhabirine 
11  Eylül  2015  Cuma 
günü  çekilen  SMS  aynen  şöyle:  "Merzifon 
Belediye  Hentbol  takımımızın  yarın  ve  daha  sonra  yapacağı  müsabakalarda  başarılar 
dileriz." 

İşin  bir  diğer  üzücü  tarafı  ise;  sahipleri 
Taşovalı  olan  amasyahaber.com  adlı  haber 
sitesinde  ADEF  Genel 


Başkanı  Saim  Diken, 
sadece  Merzifon-Beşiktaş  maçına  üyelerini 
davet  ederek  Merzifon 
Belediye  Hentbol  takımına  destek  istedi. 

Her  ortamda  Merzifonlu  olduklarını  söyleyerek  kendi  vilayetinin  ismini  anmayan 
bu  Merzifon  hayranlığı 
neden?  ADEF  ve  Amasyahaber  sitesini  kınıyor,  Taşova'ya  karşı 
daha  duyarlı  olmaya 
davet  ediyoruz. 


